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Nieuwsbrief 50 december 2015 

 

 
Sinds 3 december jl. bestaat de VVS 12½ jaar. Vanaf de oprichting verschijnt er ieder kwartaal 
een Nieuwsbrief. In deze feestelijke 50ste editie willen wij benadrukken hoeveel de Sloterplas 

betekent voor het welzijn van de bewoners van Nieuw-West. We hebben twee schrijvers en een 
dichter, die rond de plas wonen, gevraagd een Ode aan de Sloterplas te brengen. En met 

toestemming publiceren we twee liedteksten van ‘onze’  Troubadour, en van ‘onze’ Stadsdeel-
dichter zijn eerste gedicht voor Nieuw-West. 

 

 

 
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 

zondag 24 januari 2016 
van 14.00 – 16.00 uur 

in het Watersportcentrum Sloterplas 
Christoffel Plantijngracht 4 

 
Onder het genot van een drankje en hapje 
laat fotograaf en Nieuw-West bewoner Erik 

Swierstra ons een fotoreportage zien over  de 
historie en de recente ontwikkelingen  van de 

Sloterplas en van het park. 
Na afloop kunnen wij met elkaar van 
gedachten wisselen over de plannen.        

 
     Wij zien uw komst van harte 

tegemoet!

 
 
 
Het vernieuwde platform bij Café Oostoever in verbouw 

 

 
Foto Erik Swierstra 

 
Foto Wouter van der Wulp 
 
 

 
Valentijns excursie Sloterpark 
Zondag 14 februari 13:30 uur 

met Wouter van der Wulp 
 

Vertrek vanaf de eindhalte tramlijn 14 en 7 
Allendelaan. 

 
Op Valentijnsdag delen we onze liefde voor 

de natuur in het Sloterpark. 
’s Winters zie je daar veel wat zomers 
onopgemerkt blijft. We gaan in deze 

takkentijd struinen rond de Heemtuin, het 
Ruige Riet en de Natureluur. Op zoek naar 

wonderlijke bijzonderheden, 
hartverwarmende verhalen en uitbundige 
naaktbloeiers. Nadruk ligt op de bomen, 

maar er valt ook veel te beleven aan wat er 
op of onder groeit. 

En in de pauze is koek en zopie.  
 

Eindtijd rond 15:00 uur. 
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ODE AAN DE SLOTERPLAS  
 

Gedachten aan de oevers van de SLOTERPLAS 

 

De Sloterplas, stadshart van water 

altijd in beweging, met schitterend vergezicht 

uitgediept tot honderdduizend jaar 

middelpunt van rust en onrust 

veranderend van dag tot dag 

met verrassende wolkenluchten 

kleurenpracht van een hoopvolle regenboog  

meditatieve rust op een zomeravond 

of een opvliegend monster bij storm 

 

genieten van zon en wind in ruime vrijheid 

met talloze langzame en snelle voetstappen 

rustig en genietend of snel en zwetend 

uitwaaiend, buigend tegen een zuidwester 

op en tussen miljoenen gekleurde bladeren 

langs kunstwerken en bekoorlijke natuur 

vind je jezelf opgelucht en verkwikt terug  

in het schoonste gebied van Amsterdam 

 

Louis Firet 

Auteur van het inmiddels uitverkochte boek “Leven 

rond de Sloterplas”, 2001 

 

 

 
 

 

Nieuwjaarsdag 

 

Het monster uit Amsterdam Nieuw-West, 

is weer terug op het oude nest. 

want begin volgend jaar, 

wordt het echt smullen daar, 

frisse duikers en die smaken best. 

 

Hugo Hoes, schrijver 

 

 

 

Zonsondergang Sloterplas 

 

turend over het water, zo lopen wij, 

hand in hand, langs het hart van ons park. 

 

de oever ritselt in de avond. 

bomen baden hun lange schaduwen. 

uitzicht masseert onze schouders. 

 

boven ons, met krachtige vleugelslag, 

een lepelaar op weg naar huis. 

papieren vliegtuigjes dalen in de verte. 

 

jij houdt je pas in. ratelend geluid nadert. 

een vrachtwagen vol linnen tekent golfjes 

op het water. achter een toren vol kamers 

verdwijnt de zon. 

paniekerig schieten vleermuizen bij ons van-

daan. 

 

© Sander Koolwijk, december 2015 

 

 

Sloterplas 

 

Jij bent te mooi om je een plas te noemen 

In jou zie ik het verborgene, 

De westelijke tuinsteden zijn je dankbaar 

Liefst zouden 136 000 mensen voor je buigen 

 

Nog altijd trakteer je vrouwen, mannen, 

jongens en meisjes op een ronde 

Elk jaar verwelkom je weer nieuwe nesten voor 

Nijleenden 

Elk jaar nemen wij zelfs een frisse duik 

in jou 

In je diepe wateren plant ik een gedicht 

Alleen maar één, alleen maar één 

Zodat er iets voor de mensheid groeit 

Jij bent het meer naast mij 

 

Gökhan Aksoy, 1
e
 officiële stadsdeeldichter van 

Nieuw-West sinds 30 maart 2015 
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EN AAN HET SLOTERPARK 

 
Sloterpark op zondag 
 
Mensen kijken in het Sloterpark, 
zondagmiddag in april: 
vogels van diverse pluimage 
in dezelfde duiventil. 
Een bonte stoet van stijlen gaat voorbij, 
Kaftan, jeans of zondags vest: 
op de halve wereld heb je zicht 

vanaf een bankje in Nieuw-West. 

Refrein 

Sloterpark op zondag zet je aan het denken. 
Sloterpark op zondag laat glashelder zien 
dat het zo toch ook kan, 
dat het zo natuurlijk, zo natuurlijk ook kan. 

Alle talen hoor je door elkaar 
in dit groene Babylon: 
een mooi exotisch klanken-samengaan 
in de prille lentezon. 
Kinderen spelen woordloos, net zo lief, 
Mokumer en Marokkaan. 
Die hebben een eenvoudiger manier 
om een ander te verstaan. 

Refrein 

Geen opgeklopte heilsgedachte, 
geen halfzachte kerstboodschap. 
Geen commerciële bijgedachte, 
geen wereldvrede-koopmanschap. 
Maar de alledaagse constatering 
dat het zo dus ook wel kan; 
de doodgewone redenering 
dat het zo natuurlijk ook kan. 

Refrein  

 
Jan-Paul van Spaendonck 
Zanger, componist, schrijver 
 

 

foto: StaraBlazkova / wikicommons 
 

 

 
 
Het Monster van de Sloterplas 
 
Er leefde in de Sloterplas op dertig meter 
diep 
Een prehistorisch monster, dat daar al 
eeuwen sliep 
Omdat het door het water en de tijd 
verzwolgen was 
Het Monster van de Sloterplas 

  
Maar glimpen van dat monster werden soms 
wel eens gezien 
Op een nevelige herfstdag of een winternacht 
misschien 
Je zag zijn kop dan in de mist zodat het zeker 
was 
Er huist een monster in de Sloterplas 

  
Als ik ging zwemmen waarschuwde mijn 
moeder me altijd 
Dat beest heeft altijd honger en liefst 
kinderen als ontbijt 
Dus ik zou maar niet te ver het water ingaan 
als ik jou was 
In de Sloterplas 

  
Maar later toen ik groter werd verdween het 
monster weer 
De wetenschap verklaarde: er bestaan geen 
monsters meer 
Maar altijd bleef de vage spanning dat er toch 
iets was 
In de Sloterplas 

  
De jaren zijn verstreken en Nieuw-West 
wordt opgeknapt 
Er wordt niet meer door monsters, wel door 
bulldozers gehapt 
Een mooie nieuwe wijk verrijst waar wildernis 
ooit was 
Rond de Sloterplas 

  
Maar zomergasten opgepast, het nieuws is 
uitgelekt 
Dat beest schijnt door die nieuwbouw uit zijn 
slaap te zijn gewekt 
En zijn kaken zijn veel sterker dan een 
bulldozer ooit was 
Het Monster van de Sloterplas 

 
Jan-Paul van Spaendonck 
Zanger, componist, schrijver 
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Excursie naar het Amsterdamse bos 
 
Op 18 oktober zijn we op fietsexcursie naar 
het Amsterdamse Bos geweest.  
 
Het Amsterdamse Bos is in de jaren dertig 
ontworpen door Cornelis van Eesteren en 
Jakoba Mulder. Het initiatief hiervoor kwam 
van Jac. P. Thijsse en Jan ter Haar, omdat zij 
met een verdergaande verstedelijking van 
Amsterdam een belangrijke rol voor natuur-
beleving en recreatie dicht bij de stad zagen 
weggelegd. 
 
Het Amsterdamse Bos is een prachtige com-
positie van bosranden, open weiden, orga-
nisch gevormde vijvers en contrasterende 
rechte lanen. Het bos is ontworpen met durf, 
waarbij buitenlandse voorbeelden als inspira-
tiebronnen zijn gebruikt. Te noemen zijn 
Treptower Park in Berlijn, Richmond Park in 
Londen en Bois de Boulogne in Parijs.  
 
Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder 
hebben een nieuwe ontwerpstijl geïntro-
duceerd: een combinatie van de Engelse 
landschapsstijl en het functionalisme. Het 
functionele is terug te vinden in de verdeling 
1/3de deel water, 1/3de deel bos en 1/3de deel 
open ruimte. Ook scheiding van het verkeer 
en het ontwerp van een activiteiten-as mid-
den door het Bos hoort bij het functiona-
listische gedachtegoed.  Hierdoor is het tot op 
heden mogelijk om ook op rustige plekken in 
het bos te wandelen en te fietsen, daar waar 
de natuur zich rustig kan ontwikkelen. 
 
Het letterlijke hoogtepunt van het Bos is de 
heuvel. Op de heuvel zijn er prachtige door-
zichten en wordt duidelijk dat Cornelis van 
Eesteren het maaiveld als beeldhouwer heeft 
vormgegeven. Het feit dat het hele Amster-
damse Bos door mensenhanden is gemaakt 
draagt zeker bij aan de zachte en verfijnde 
vormen waarmee de taluds van de heuvel 
zijn gemaakt. 
 
Tijdens de excursie hebben we ook nog een 
aantal van de totaal 64 bruggen van Piet 
Kramer in het Amsterdamse Bos van nabij 
bekeken. Vooral de door ons bewonderde 
ballenbrug is een prachtig Amsterdamse 
Schoolvoorbeeld. De techniek van het opha-
len is heel ingenieus, waarbij de helder ge-
kleurde stalen ballen, zodra ze in een goot 
terecht komen hun gewicht verliezen. 
 
Ondanks het wat sombere weer hebben we 
volop genoten van het Bos en van de  terug-
tocht via de Groene As naar de Sloterplas. 
 

Opnieuw hoteldreiging op het 
Watersporteiland 
 
Hieronder een samenvatting van de Thema-
avond d.d. 15 december, georganiseerd door 
portefeuillehouder Ronald Mauer, ten behoe-
ve van de meningsvorming van de Bestuurs-
commissie over de vraag of het een goed idee 
is om op Watersporteiland een hotel te re-
aliseren. Het advies is bepalend voor het be-
sluit van de Centrale Stad die een ves-
tigingsverzoek voor een hotel heeft ont-
vangen op deze plek. 
 
Na een interviewronde langs gebruikers van 
het eiland,  ambtenaren over beleid/visie op 
hoofdlijnen, analyse Watersporteiland (hoofd 
groenstructuur), hotelbeleid, en onze VVS-
visie vond een forumdiscussie plaats waar 
ook de projectontwikkelaar aan meedeed. 
Deze probeert voor de derde maal  zijn plan 
voor een hotel  te slijten op de oevers van de 
Sloterplas. Ook deden diverse omwonenden 
mee aan de discussie. 
In 2012 is dit zelfde plan voor 240 kamers, 
60 parkeerplekken en een autoafslag van en 
naar de Lelylaan in de ecologische hoofd 
groenstructuur, uitgebreid aan de orde ge-
weest en door de politiek afgewezen. 
 
Bij een meningspeiling aan het slot werd door 
alle gebruikers en omwonenden een hotel 
opnieuw beargumenteerd afgewezen en werd 
aangedrongen om het Watersporteiland een 
WATERSPORTEILAND te laten blijven. 
Ook enkele leden van de Bestuurscommissie 
zagen geen reden om terug te komen op de 
politieke afwijzing van drie jaar geleden. 
Toch waren er diverse bestuurscommissie-
leden die een hotel wel zagen zitten maar 
onder voorwaarden.  
We zijn er niet gerust op en zullen het ver-
volg goed in de gaten houden en zo nodig 
verdere actie ondernemen.  

 
Het bestuur wenst u allen 

een mooi 2016! 

 

 
 post@vriendenvandesloterplas.nl 
 www.vriendenvandesloterplas.nl 
 Jan Tooropstraat 6 - 1062 BM Amsterdam  
 Lidmaatschap 5 euro per jaar (minimaal)  
 IBAN: NL86INGB0009590123


